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Wij zijn trots op hoe en wie hij was

Ben Smulders
G Berlicum, 4 december 1950            † Volkel, 10 april 2024

“Een optimist 
               tot in de kist.”

Ben



Lieve schat,
Voor jou was ik 

je meisje. 
Bedankt voor 

alle jaren samen.

Jeannette

Pap,
Wat ben ik trots op jou. 

Wat was je een geweldige 
vader voor ons. Voor ons 
mam was je er ook altijd. 
Nooit meer zullen je ogen 

in mijn rug branden als 
ik aan het biljarten ben. 
Nooit meer commentaar 

als ik iets stoms doe. 
Ik ga je missen.

Mark

Lieve pap,
Trots op jou, veel tegenslag 
gekend maar altijd positief, 

genietend van de kleine dingen.
Pap het is goed zo, bedankt 

voor alles wat je voor mij deed 
vol overgave en liefde op jouw 

eigen(wijze) manier.

Ronnie

Soms is iets oneerlijk, soms 
doet iets pijn. Mijn hart is gevuld 
met veel mooie herinneringen en 

momenten. Soms groot en 
soms best wel klein. 

Dankjewel voor wie je was, 
jij als mijn schoonvader 

was meer dan fijn.

Sanne

Lieve Opa,
Ik ben jouw grote trots, 
maar wat ben ik trots 

op wie jij was. Altijd een 
glimlach, slappe klets een 
boks en een high five. Ik 
ga je missen maar je zit 
voor altijd in mijn hart.

-x- Lize

Lieve pap,
Mijn rots in de branding en 
steunpilaar. Je stond altijd 
voor me klaar. Met weinig 

woorden maar vooral daden, 
schouders eronder en door. 

We konden lekker tegen elkaar 
grijnzen maar dat duurde 

nooit lang of ons mam zei er 
wat van. Bart en ik zullen de 
speciaal voor ons, of ja voor 

Bart geschilde piepers missen.
Bedankt pap, het is goed zo. 

Linda Mijn liefdevolle 
herinnering aan Ben, 

genieten van de kleine 
geneugten van het leven 
en het zo samen afsluiten 

met een door ons zo 
geliefde dikke rib! 

Bedankt voor de korte 
maar mooie tijd die wij nog 

hebben mogen delen.
       Je favoriete schoonzoon

Bart
Bedankt voor de koekjes en kaasjes.  

Pootje van  Sem en Kenzo   


